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Van 1854 tot 1988 waren de Zusters van “Dit moet bewaard blijven!”, was Cees Sols
eerste reactie toen hij begin 2011 hoorde
dat de graven en kruisjes van de Zusters
de gezondheidszorg in Budel en omstreken. van Liefde geruimd zouden worden. Sol

is codrdinator van de Werkgroep Kleine
Monumenten van Heemkundekring ‘de
Lieve Vrouw Visitatie kerk zijn zo’n 70 zusters Baronie van Cranendonck’. “De zus-

ters hebben zoveel goeds gedaan voor de
Budelse gemeenschap. Ik heb me er dan
‘De Baronie van Cranendonck’ hebben de ook voor ingespannen de kruisjes te be-
houden, als eerbetoon aan de zusters.”

Sol ging in gesprek met het parochiebe-
nominatie stonden te worden geruimd, een stuur en de Zusters van Liefde en “hoorde
cens rond” wat de inwoners van Budel er
eigenlijk van vonden. “Veel Bulanders heb-
ter nagedachtenis aan de zusters is zondag ben nog bij de zusters op school gezeten
en kennen hen van de bejaardenopvang.
Iedereen die ik sprak vond dat zij een

Liefde actief in onder meer het onderwijs en
Op de begraafplaats van de Budelse Onze
begraven. Dankzij de Heemkundekring
gedenkkruisjes op de zustergraven, die op de
nieuwe bestemming gekregen. Het monument
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monument verdienden.” En zo kwam het
dat de heemkundekring de graven mocht
adopteren.

Een flinke klus

In maart werd begonnen met het uitgraven
en opknappen van de kruisjes. “De kruisjes
zaten helemaal onder het mos en het zand
en waren kapot. We hebben ze schoon-
gespoten en gerestaureerd. Ook de betonnen
‘bandjes’ rondom de graven en de kerkhof-
muur waren vervallen. Die hebben we ook
meteen opgeknapt. Om er een mooi geheel
van te maken, hebben we voor de muur een
grasperk aangelegd en aan de vrije wand
naast de kruisen een herinneringsbord waar-
op de namen van de zusters staan, opgehan-
gen,” vertelt Cees Sol gedreven. “Een groot
deel van het karwei hebben we geklaard
tijdens de actiedagen van ‘Nederland Doet’,
met financiéle steun van het Oranjefonds.
Het is ons alleen gelukt door de hulp van
werkgroepleden, vele vrijwilligers en vaklui
die gratis hebben meegewerkt.”

Armoedig bestaan

Om de meisjesnaam, de geboorte- en
overlijdensdatum van de in Budel

Inzegening door pastoor Mutsaerts

overleden en begraven zusters te achter-
halen voor de plaquette, dook Toon van
Cranenbroek, eveneens actief lid van de
Heemkundekring, de kloosterarchieven in.
Tijdens het doornemen van de kronieken
raakte hij in de ban van de historie van de
zusters in Budel. “Wat mij bijzonder heeft
aangegrepen, is dat de zusters zich ontferm-
den over ernstig zieke mensen, die bijvoor-
beeld leden aan dysenterie, tyfus of de
Spaanse griep. Zij werden afgezonderd en
zelfs hun familie durfde hen niet te verzor-
gen vanwege het besmertingsgevaar.

Op gevaar van eigen leven trokken de
zusters bij hen in om hen te verzorgen.

Stel je voor: de huisjes waren destijds
gemaakt van houten palen en muren van
leem. De zusters brachten zelf een houten
pollepel mee uit het klooster om eten op

te scheppen, want bestek was er niet. Eind
negentiende eeuw was het echt armoe troef

in Budel.”

Een pracht resultaat

Het resultaat mag er zijn. Aan de muur van
het kerkhof van de O.LV. Visitatie kerk
hangen nu 38 kruisen die tot voor kort op de
graven stonden. Bij de 39 kruisjes (één exem-

De gedenkkruisjes zijn prachtig opgeknapt
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Grote belangstelling



De monumentale kloosterkapel

plaar was niet te repareren) lagen volgens de
erop vermelde gegevens ongeveer zeventig
zusters begraven. Ze werden er tussen 1890
en 1985 ter aarde besteld. Op de kruisjes
zijn hun namen nu vaag weer te lezen. Een
aantal kruisen had zowel horizontaal als
verticaal inscripties; er waren dus vaker
twee zusters per graf ter aarde besteld.

Plechtige inzegening

Het monument is op 14 augustus 2011,
onder grote belangstelling, ingezegend
door pastoor Mutsaerts van de parochie.

Vrijwilliger aan het werk

et
Ingang van het voormalige klooster

Namens de Zusters van Liefde waren de
zusters Mariétte Engelen, Joanna Kerkers
en Birgit Meeus aanwezig. “Toen

Zr. Joanna en ik een jaar of drie geleden

op het kerkhof in Budel kwamen kijken,
lagen de kruisen op de grond in het zand te
vergaan,” memoreert Zr. Mariétte.

“Omdat wij vanuit Tilburg niet meer in
staat zijn de graven te onderhouden, hebben
we toen opdracht gegeven de kruisen te
verwijderen en naar Tilburg over te bren-
gen. We waren blij verrast dat de heemkun-
dekring zich voor het behoud ervan wilde
inspannen. Het is een prachtig monument
geworden. Zelfs aan het onderhoud ervan is
gedacht! Cees Sol heeft het zo geregeld dat
de mensen die de pastorietuin onderhouden
ook het groen bij de kruisjes bijhouden.”
“We vinden het heel bijzonder dat dankzij
dit initiatief van de heemkundekring ‘De
Baronie van Cranendonck’ de herinnering
aan onze zusters levend gehouden wordt,”
aldus de drie zusters.

Christien Roovers

Hoe het begon...

De eerste drie Zusters van Liefde kwamen op 23 november
1854 naar Budel, op verzoek van pastoor Timmermans
en dokter Matbhijsen. Eén van hen, Zr. Dafrosa, was een

Budelse van origine en de schoonzus van deze arts.
Ze werden gehuisvest in een klein huisje.

De zusters begonnen direct met het geven van onderwijs.
In de voormiddag gaven ze onderwijs in lezen, schrijven,

rekenen en taal, in de namiddag catechismusles en

handwerken: breien en naaien. Omdat er veel werk te

doen was in de parochie, nam het aantal zusters uit Tilburg
gestaag toe. Zij namen de zorg voor ouderen, weeskinderen en verstoten kinderen op zich. Ook de gebouwen
breidden uit: de St. Annaschool groeide uit tot een grote meisjesschool; het aantal kleuterklassen nam toe en

er kwam een LHNO-school. Naast het klooster stond een boerderij, met een koe, een varken en een geit.

Hiermee konden de zusters in hun levensonderhoud voorzien.

Eind jaren ‘60, begin °70 veranderden de tijden, er kwam een nieuwe onderwijswet, er kwamen gemengde
klassen, de gezondheidszorg werd steeds meer overgenomen door niet-religieuzen en de zusters werden ouder.
In 1988 zijn de laatste zusters uit Budel weggegaan. De schoolgebouwen zijn gesloopt, maar een gedeelte van

het klooster is er nog steeds. Ook de grote kloosterkapel is bewaard gebleven. In het klooster
zijn appartementen gemaakt; de kapel is een rijksmonument en wordt gebruikt door de parochie.




