Kunstwerk ‘Bronzen baken: De Vuurtoren’
[}ﬂ Kijkakkers 37 6026 ER Maarheeze

Kunstwerk: Bronzen baken,
geinspireerd op de vuurtoren.
Kunstenaar: Vinh Phuong
(Vietnam, 1959, sinds 1980
werkzaam in Nederland,
opleiding aan de kunstacademies
in Utrecht en ’s-Hertogenbosch)
Onthulling: 24 mei 1995 bij de
opening van het nieuwe
politiebureau voor de vier
gemeenten: Budel, Maarheeze,
Heeze en Leende. De onthulling
werd verricht door de
burgemeesters van deze
gemeenten.

In de ellipsvormige sokkel had de
kunstenaar het gedicht ‘De
Vuurtoren’ van dichter Gerrit
Achterberg (1905-1962) in
sierlijke koperen letters
aangebracht. Deze zijn helaas
voor een groot deel (door
weersinvloeden) verdwenen.

Dit was de oorspronkelijke tekst:

‘Hevig hart van lampen in
kristallen keelen, zeldzaam
samenstel van glas en licht,
ingeboren eeuwigheden. Doel en
wil bijeen gebleven in een diep
eendrachtig streven om zichzelve
te beleven in een schaduwloos geheel. Met aan uw voet het zuiver duister van
de zee tot uwen luister’.

Burgemeester De Jong-Crajé sprak namens de burgemeesters de volgende
woorden: ‘Zoals de vuurtoren een baken is voor de schepen, zo is dit nieuwe
politiebureau een baken voor onze vier gemeenten’
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De Onthulling op 24 mei 1995 door de burgemeesters en de corpschef

Foto: Nico van Heesewijk uit de Grenskoerier van 31 mei 1995

Lees ook: Een vergeten vuurtoren en een robuuste zonnespiegel in Maarheeze
| Uit & Thuis | ed.nl
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