Werkgroep Monumenten

Leden van de werkgroep Monumenten: gestart met Toon van Cranenbroek, Frank Walkate, Peter
Slenders en Jan Maas. In de loop van het jaar zijn daar bijgekomen: Anja Pieters, Jo Heesakkers, Stan
van de Plas en Anja Matheeuwsen.

Omdat door een samenloop van omstandigheden onze werkgroep de laatste 1,5 jaar niet optimaal
kon werken, zijn er in september wat wijzigingen aangebracht. Het doel wat we voor ogen hebben is
optimale bekendheid van onze werkgroep, zichtbaar voor de buitenwacht. Ook willen wij de
activiteiten van onze werkgroep zo vaak als mogelijk naar buiten presenteren. In deze korte tijd
hebben we al redelijk wat van die ideeén kunnen realiseren, 3 artikelen in het HAC, het E.D. enin
januari in een landelijk periodiek.

We zijn als gidsen 13 keer "op stap" geweest, en behalve dat dit de vereniging geld in het laadje
brengt, zorgt het er ook voor, dat er over ons "gestoempt" wordt.

BUDEL - OMisschien voor veel Budelnaren
onbekend, ligt er achter de r.k. kerk een kleine,
ommuurde protestantse begraafplaats. De toe-
gang; een beetje verscholen achter bomen en
struiken, heeft nog de originele gietijzeren poort
met daarboven de originele tekst; “Zaalig zijn de
dooden die in den Heere sterven’ (Openbaring
14, vers 13)

Deze uit de negentiende eeuw daterende be-
graafplaats ligt er al een hele tijd onverzorgd
bij, dit tot ergernis van de Heemkundekring ‘De
Baronie van Cranendonck’, vooral de werkgroep
monumenten. Vandaar dat er door een paar
mensen van deze werkgroep in samenwerking
met de Protestantse Gemeente Weert-Budel
besloten werd om op zaterdagmorgen 26 no-
vember de handen uitrde mouwen te steken
voor groot onderhoud. Na een paar uur van
blad ruimen, onkruid wieden, harken en vegen
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lag het begraafplaatsje er weer spik en
zoals bijgaande foto's laten zien.

Een korte geschiedenis

Voor 1800 werden katholieken en pr
ten naast elkaar begraven op het kerkf
oude kerk. Dit tot grote ergernis van de
ken, daar zij in gewijde aarde werden t
en de protestanten niet. Hier werd ec
eind aan gemaakt doordat de katholic
afgescheiden deel van hun kerkhof on
stonden aan de protestanten. Dit werd
in 1829 bekrachtigd, Dit is tevens eenv
waarom de protestantse begraafple
naast het protestants kerkie ligt.

Misschien wilt u naar aanleiding van
kel een keer een kijkie nemen als u in

bent. Wie weet komt u nog een beken
tegen...

Seseccstceatnnasnenes

Het zoeken naar financiéle potjes om het
Protestants Kerkhof op te kalefateren is nog volop
bezig; we hopen het komend jaar resultaat te
kunnen leveren. Op 3 dec jl is Mevr. Korevaart uit
Leiden (Stichting Terebinth) in Budel geweest en
heeft ons de nodige tips gegeven, hoe we aan
extra geld kunnen komen voor de renovatie van
het Kerkhof.

In januari 2023 zal er een artikel over het
Protestants Kerkhof komen in hun periodiek.
Verder heeft onze gids haar ook de graven in
Schoot en Dorplein laten zien en een rondleiding
gegeven in Budel en Dorplein.

Leden van onze werkgroep hebben prachtig werk
verricht, met Allerheiligen waren "onze" graven
juweeltjes om te zien en even later heeft ook het
Protestantse Kerkhof een grondige
schoonmaakbeurt gekregen, en een lekker bakkie
erbij doet wonderen!

In Maarheeze zijn enkele kruisen zo goed als
mogelijk hersteld/ bijgewerkt waardoor ze voor
de toekomst behouden zijn gebleven.

Hoe minimaal ook: we hebben nu 2 planken op de

Heemkamer waar onze spullen liggen, en dus voor iedereen zichtbaar zijn.
Kleine monumenten worden volop in kaart gebracht, d.w.z. foto met beschrijving: alles in 2 orders,
zodat anderen hler in kunnen kijken D|t zal voorlop|g nog een voortdurend proces zijn, al is het

indrukwekkend wat al op papier staat. Het
staat klaar voor eenieder om er eens in te
snuffelen!

Er zijn stappen gezet die als doel hebben
monumenten voor de toekomst voor de
gemeenschap te behouden en hopen
daarover het volgend jaar nieuws naar
buiten te kunnen brengen; onder het
motto we moeten zuinig zijn met ons
verleden.



We zijn ons bewust dat we grote stappen (willen) zetten, en ieder vorm van medewerking daarbij
wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld. We hebben jarenlang een celdeur van het Schepenhuis
opgeslagen, we hopen die zo spoedig mogelijk weer zichtbaar te plaatsen, in de omgeving waar hij
gestaan heeft.

Ons devies is: niet veel agendapunten, maar resultaat, dat is het enige dat telt!
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